
Paaskaars 2026/2027 
‘Beweeg mee!     

Kerk-zijn, gemeente zijn, in het krachtenveld van Christus’. Dat is het jaarthema 2026-2027. De 
toelichting van Kees van Ekris, landelijke scriba van de PKN, op het thema is inspirerend en heeft 
uiteindelijk de Paaskaars opgeleverd die nu hier in de kerk staat. De uitleg van het beeld op de 
kaars krijgt u in de vorm van citaten uit de toelichting van Kees van Ekris. 

Over het thema zegt hij o.a.: 
“De kerk is een plek waar je bij elkaar komt, waar je zingt, waar je voor elkaar zorgt. Dat is vaak 
heel gewoon, heel klein. Maar er is óók iets dat ons verbindt, dat ons aanspreekt, dat ons soms 
ontregelt. Dat is de Geest, die actief kan worden in dat samenzijn. Die kracht beweegt ons.” 

De Geest verbeeld als duif. 

Eén van de kernbegrippen bij het jaarthema is de kerk als ‘lichaam van Christus’.  
Daarover zegt hij: 
“Dat de kerk ‘lichaam van Christus’ wordt genoemd, is iets groots. Ik vind ‘lichaam van Christus’ 
een prachtige term, want een lichaam is óók een soort krachtenveld. In een lichaam zit een geest 
die aanstuurt, er zijn sensoren die voelen, er zijn handen en voeten, ogen en oren, zo beweegt 
een lichaam. In die beweging worden wij opgenomen. Als je dat beeld toepast op de kerk als 
netwerk, zie je dat alle onderdelen elkaar kunnen versterken.” 

Dit is op de kaars uitgebeeld door de veelkleurige groep mensen. 

Verder zei hij nog iets belangrijks: 
“De beweging van het geloof is al eeuwen gaande. Misschien is het daarvoor wel nodig om éérst 
met een heel aantal dingen te stoppen. Niet nog meer plannen maken, nog meer drukte creëren. 
Maar steeds opnieuw ruimte maken om onze bronnen aan te boren - stil te zijn, te lezen, te 
ontmoeten. Daar zit gein, troost en vreugde in. Een mooie zin die je van een ander hoort, kan 
een leven lang met je meegaan. Gezamenlijke verdieping maakt ons gewortelder, standvastiger. 
En daarmee ook weer ontvankelijker voor de mensen om ons heen, voor de tijd waarin we 
leven. Denk aan het beeld van een wilg, met zijn lange en buigzame takken. Wilgen zijn enorm 
diepgeworteld. Zo geldt voor ons ook: als je diepgeworteld bent, kun je heel beweeglijk in de tijd 
staan zonder je roots te verliezen. Maar om diep te kunnen wortelen, moet je wel steeds opnieuw 
tijd maken om te herbronnen.”  

Achter de mensen op de kaars ziet u de buigzame wilgentakken, op de kaars 
diepgeworteld in het groen.  


